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Promising Voices zingt voor de dienst: ‘Father forgive’ en ‘Come tot he cross’ 

Father forgive 

O Father, forgive our sins.  
We are helpless.  
We have lost our way.  
O Father, forgive our sins.  
In your mercy, save us!  
Hear our cry!  
 
On a cross of grief and pain,  
Jesus suffered for our shame.  
Such amazing love he showed.  
What a debt to him we owe.  
 
O Father, forgive our sins.  
We are helpless.  
We have lost our way.  
O Father, forgive our sins.  
In your mercy, save us!  
Hear our cry!  
 
Kyrie eleison. (O Lord, have mercy) 
Christe eleison. (O Christ, have mercy) 
Kyrie eleison, eleison. 

 (Have mercy upon us) 
 
O Father, forgive our sins.  
We are helpless.  
We have lost our way.  
O Father, forgive our sins.  
In your mercy, save us!  
Hear our cry!  
 
O Father, forgive our sins.  
In your mercy, save us!  
Hear our cry! 
 

O Vader, vergeef mijn schuld 
Ik kom hulpeloos 
en met lege handen 
O Vader, vergeef mijn schuld 
Wees genadig, red mij! 
Hoor mij, Heer! 
 
Toen de Heer zijn leven gaf 
droeg Hij ook mijn schuld en straf 
Zoveel liefde, ook voor mij 
Door genade ben ik vrij! 
 
O Vader, vergeef mijn schuld 
Ik kom hulpeloos 
en met lege handen 
O Vader, vergeef mijn schuld 
Wees genadig, red mij! 
Hoor mij, Heer! 
 
Kyrie eleison. (O Heer, ontferm U) 
Christe eleison. (Christus, ontferm U) 
Kyrie eleison, eleison.  

(O Heer, ontferm U over mij) 
 
O Vader, vergeef mijn schuld 
Ik kom hulpeloos 
en met lege handen 
O Vader, vergeef mijn schuld 
Wees genadig, red mij! 
Hoor mij, Heer! 
 
O Vader, vergeef mijn schuld 
Wees genadig, red mij! 
Hoor mij, Heer! 
 
(Ned. vertaling Tineke Tuinder – Krause) 
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Come to the cross Gaan naar het kruis 
Mourner, wherever you are 
Wherever you are  
at the cross there is room 
Tell your burdened heart 
Your burdened heart  
at the cross there is room 
Tell it in the Savior’s ear 
Cast away your every fear 
Only speak and He will hear 

Chorus: 
Hallelujah, everyone 
Everyone can come to the cross 
It doesn't matter what you've done 
Everyone can come to the cross 

Sinner, come today 
Come today,  
at the cross there is room 
Blessed thought for everyone 
For everyone can come to the cross 
Now a living fountain, see 
Open there for you and me 
For rich and poor, for bond and free 
Chorus 

3x 
Everyone can come, everyone can come 
everyone can come to the cross 
At the cross, at the cross, 
where I first saw the light 
and the burden of my heart rolled away! 

Tell it in the Savior's ear 
Cast away your every fear 
Only speak and He will hear 

3x  
Everyone can come, everyone can come 
everyone can come to the cross 
 

Treurige, waarheen je ook gaat 
waarheen je ook gaat,  
er is plaats bij het kruis 
Breng je zware last,  
je zware last, bij de voet van het kruis 
Jezus, Hij zal luisteren 
werp je angsten maar op Hem 
Spreek alleen,  
Hij hoort je stem 

Refrein: 
Hallelujah, iedereen 
Iedereen kan gaan naar het kruis 
Wat je gedaan hebt, 't maakt niet uit, 
Iedereen kan gaan naar het kruis 

Zondaar, kom vandaag 
kom vandaag  
aan de voet van het kruis 
Wees gerust, want iedereen 
Want iedereen kan gaan naar het kruis 
Hij, de Levende Fontein, 
opent zich voor jou en mij 
Voor vrij' en slaaf, voor arm en rijk 
Refrein 

3x 
Iedereen kan gaan, iedereen kan gaan  
iedereen kan gaan naar het kruis 
Bij het kruis, bij het kruis,  
waar het licht op mij scheen 
en de lasten van mijn hart vielen weg! 

Jezus, Hij zal luisteren 
werp je angsten maar op Hem 
Spreek alleen, Hij hoort je stem 

3x 
Iedereen kan gaan, iedereen kan gaan  
iedereen kan gaan naar het kruis 

Vertaling: Teo Hoogendijk 
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Welkom en mededelingen    Gemeente gaat staan  

Moment van stilte 

Zingen: NLB 630:  1,2 en 4 
1 Sta op! Een morgen ongedacht, 

Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lent' ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wond'ren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 

2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 

4 Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van ’t graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, – 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 

Bemoediging en groet 
Gemeente gaat zitten 

Als Gebed om toenadering zingt Promising Voices  ‘Lenten Meditation’ 

Lenten Meditation Overdenking 
Jesus Christ, my saviour,  
lived for me and died,  
source of my salvation,  
yet was crucified.  
Peace that knows no measure,  
this by faith I see.  
Love that knows no ending,  
Jesus died for me.  

Jezus, mijn Verlosser,  
kwam op aard’ voor mij. 
Bron van Gods genade,  
stierf aan ’t kruis voor mij. 
Vrede zonder einde  
vind ik in Gods Zoon; 
Liefde puur, oneindig:  
Jezus overwon! 
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Lord, o Lord,  
we renew, our commitment  
these 40 nights and days  
and Lord, o Lord, by your grace,  
help us change our sinful ways.  
 
Hear me now Lord Jesus,  
I will never stray,  
I will never wander,  
hear me, as I pray.  
Free me now from darkness,  
cleanse me now from sin.  
Pardon my transgressions,  
make me pure within.  
 
Lord, o Lord,  
we renew, our commitment  
these 40 nights and days  
and Lord, o Lord, by your grace,  
help us change our sinful ways.  
Amen, Amen 
Amen, Amen 
 

Heer, o Heer,  
ik beloof U te volgen  
met alles wat ik ben. 
Want Heer, o Heer, ik geloof  
dat ik heilig voor U ben. 

 
Hoor naar mij, Heer Jezus, 
leid mij op Uw weg. 
Ik wil niet meer dwalen. 
Hoor mij als ik zeg: 
Maak mij vrij van duister, 
reinig mij van schuld. 
Schenk mij Uw genade 
die mijn hart vervuld. 

 
Heer, o Heer, 
ik beloof U te volgen  
met alles wat ik ben. 
Want Heer, o Heer, ik geloof  
dat ik heilig voor U ben. 
Amen, Amen 
Amen, Amen 
 
(Ned. tekst van Margreet Ras-van Slooten) 

 
Als Kyrie gebed zingen we samen met Promising Voices:  ‘Jezus Alleen’ 
Jezus alleen (Opwekking 575) 
Jezus alleen, ik bouw op Hem 
Hij is mijn hoop, mijn lied,  
mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
Dwars door het duister van de nacht. 
 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
 

 

Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 
 
 
door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, 
Hij stierf voor mij,  
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu. 
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Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 

 

Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waarin ik sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 
 

 
Aansluitend zingen we ons Glorialied: 305: 1,2 en 3 

1. Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan 
Aangezicht vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 

2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan 

3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

Dienst van het Woord. 

Gebed bij de opening van het woord 

Vertelling Joh: 20:1-18 met de kinderen 
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Kinderlied: Weet je dat de Lente komt 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt? 
Weet je dat de lente komt? Alles loopt weer uit! 
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid. 
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit. 
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt? 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit! 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft? 
Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan! 
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan. 
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan. 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft? 
Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan! 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft? 
Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan! 

 
Zingen: NLB 626:  1 t/m 8 
 

1 Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg, 
de lente bloeit maar antwoordt niet. 
Er is geen troost voor mijn verdriet: 
de Heer is weg! 
 

2 Wie ik ontmoette sprak ik aan, 
de eng'len wenkten bij het graf, 
maar niemand die mij antwoord gaf. 
Waar is Hij dan? 
 

3 Daar komt een man. De hovenier! 
mijn ogen zijn van tranen blind 
Wijs mij de plaats, waar ik Hem vind. 
Hij is niet hier. 
 

4 Maria! zegt Hij, en terstond, 
ik zag Hem niet, maar aan zijn stem, 
dezelfde steeds, herkende ik Hem, 
toen Hij mij vond. 
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5 Nu weet ik het, ik zie Hem staan 
en nader Hem. Ik heb Hem weer! 
Hij antwoordt mij, in zacht verweer: 
raak Mij niet aan! 
 

6 Ik ben er niet voor u alleen, 
mijn and're broeders zijn er nog, 
reeds vaar ik op tot God omhoog. 
Ga! Zeg het hun! 
 

7 Getroost, gehoorzaam, ging ik heen 
en bracht de boodschap rond met spoed: 
Hij zocht en kende mij voorgoed, 
en iedereen! 
 

8 De Heer is waarlijk opgestaan! 
Dat weten wij, dat zingen wij. 
Hij leeft! Hij komt tot u en mij: 
Hij raakt ons aan! 

 
Overdenking 
 
Zingen: NLB 620: 1,3,6 en 11 

1 Hoort aan, gij die Gods kind’ren zijt: 
der heem’len hoogste majesteit 
verrees vandaag in heerlijkheid. 
Halleluja. 
 

5 De vrouwen, naar het graf gegaan, 
zegde een witte engel aan, 
dat nu de Heer was opgestaan. 
Halleluja. 
 

6 Aan de discipelen bijeen 
was ’t Christus zelve die verscheen 
en vrede wenste als voorheen. 
Halleluja. 
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11 Wij vieren ’t feest van Pasen weer, 
en brengen alle lof en eer 
aan onze opgestane Heer. 
Halleluja. 

Kindermoment 

Promising Voices zingt : Waymaker 

Way maker U baant de weg 
2x 
You are here, moving in our midst 
I worship you, I worship you 
You are here, working in this place 
I worship you, I worship you 
 
Chorus 2x: 
Way maker, Miracle worker 
Promise keeper, Light in the darkness 
My God, that is who you are 
 
You are here, touching every heart 
I worship you, I worship you 
You are here, healing ev'ry life 
I worship you, I worship you 
You are here, mending ev'ry heart 
I worship you, I worship you 
You are here,  
meeting ev'ry need 
I worship you, I worship you 
 
Chorus 4x 
 
4x 
Even when I don't see it,  
You're workin' 
Even when I don't feel it,  
You're workin' 
You never stop,  
You never stop workin' 
You never stop,  
You never stop workin' 

 
U bent hier in ons midden 
Ik aanbid U, ik aanbid U 
U bent hier in ons aan het werk 
Ik aanbid U, ik aanbid U 
 
Refrein: 
U baant de weg, God van de wonderen 
U houdt Uw belofte, Licht in de duisternis 
Mijn God, dat is wie U bent 
 
U bent hier en raakt elk hart aan 
Ik aanbid U, ik aanbid U 
U bent hier en geneest ieders leven 
Ik aanbid U, ik aanbid U 
U bent hier en maakt elk hart heel 
Ik aanbid U, ik aanbid U 
U bent hier  
en geeft ons wat we nodig hebben 
Ik aanbid U, ik aanbid U 
 
Refrein 
 
 
Zelfs als ik het niet zie  
bent U aan het werk 
Zelfs als ik het niet voel  
bent U aan het werk 
U geeft nooit op,  
U blijft altijd aan het werk 
U geeft nooit op,  
U blijft altijd aan het werk 
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Chorus 2x 
 
You are here, moving in our midst 
I worship you, I worship you 
You are here, working in this place 
I worship you, I worship you 
 
Chorus 2x 
2x 
Even when I don't see it,  
You're workin' 
Even when I don't feel it,  
You're workin' 
You never stop,  
You never stop workin' 
You never stop,  
You never stop workin' 
 

Refrein 
 
U bent hier in ons midden 
Ik aanbid U, ik aanbid U 
U bent hier in ons aan het werk 
Ik aanbid U, ik aanbid U 
 
Refrein 
 
Zelfs als ik het niet zie  
bent U aan het werk 
Zelfs als ik het niet voel  
bent U aan het werk 
U geeft nooit op,  
U blijft altijd aan het werk 
U geeft nooit op,  
U blijft altijd aan het werk 
 

 
Dienst van gebeden en gaven 

Toelichting op de collecten  
1e collecte, Diaconie Buitenland: India, Onderwijs geeft kansarme kinderen 

een toekomst  
2e collecte Emmaüs 
Busjesproject: Buddy Bike Bodegraven 

Geven kan digitaal via de QR-code, de website, de Emmaüs app of in de 
collectezakken en busjes aan de uitgang. 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
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Promising Voices zingt : Too late to Lose 
 

Too late to lose Te laat om te verliezen 

This is not the way  
the story ends 
No matter what it looks like,  
Your love will always win 
I have seen Your faithfulness before 
Even when my world 
 is shaking 
One thing is for sure 
 
Chorus: 
That the cross still stands 
And the blood still speaks 
And the grave's still empty 
Jesus, I believe 
You've already overcome 
You've already won it all 
The victory belongs to You 
It's too late to lose 
You've already made a way 
There is power in Your name 
The victory belongs to You 
It's too late to lose 
 
This is not the time to be afraid 
The odds may be against me 
But You have the final say 
 
Chorus 
 
It's too late to stop this miracle 
It's too late, nothing's impossible 
It's too late to stop this miracle 
It's too late, it's too late 
 

Dit is niet de manier  
waarop het zal eindigen 
Het maakt niet uit hoe het er uitziet 
Uw liefde zal altijd overwinnen 
Ik heb eerder Uw trouw gezien 
Zelfs als de wereld  
op zijn grondvesten schudt 
is één ding zeker 
 
Refrein: 
Dat het kruis nog steeds staat 
En het bloed nog spreekt als tevoren 
En het graf is nog steeds leeg 
Jezus, ik geloof 
U heeft al overwonnen 
U heeft alles al overwonnen 
De overwinning behoort U toe 
Het is te laat om te verliezen 
U heeft al een weg gebaand 
Er is kracht in Uw naam 
De overwinning behoort U toe 
Het is te laat om te verliezen 
 
Dit is niet het moment om bang te zijn 
De kansen zijn misschien tegen me 
Maar U hebt het laatste woord 
 
Refrein 
 
Het is te laat om dit wonder te stoppen 
Het is te laat, niets is onmogelijk 
Het is te laat om dit wonder te stoppen 
Het is te laat, het is te laat 
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It's too late to stop this miracle 
It's too late, nothing's impossible 
It's too late to stop this miracle 
It's too late 
 
'Cause the cross still stands 
And the blood still speaks 
And the grave's still empty 
Jesus, I believe 
 
Chorus 
Yeah, yeah 
 
 
It's too late to stop this miracle 
It's too late, nothing's impossible 
It's too late to stop this miracle 
It's too late, it's too late 
 
It's too late to stop this miracle 
It's too late, nothing's impossible 
It's too late to stop this miracle 
It's too late to lose 
 
It's too late to stop this miracle 
It's too late, nothing's impossible 
It's too late to stop this miracle 
It's too late, it's too late 
 
It's too late to stop this miracle  
(hold on) 
It's too late, nothing's impossible 
It's too late to stop this miracle 
It's too late, it's too late 
 
 

 
 
Het is te laat om dit wonder te stoppen 
Het is te laat, niets is onmogelijk 
Het is te laat om dit wonder te stoppen 
Het is te laat 
 
Want het kruis staat nog steeds 
En het bloed spreekt nog als tevoren 
En het graf is nog steeds leeg 
Jezus, ik geloof 
 
Refrein 
yeah, yeah 
 
 
Het is te laat om dit wonder te stoppen 
Het is te laat, niets is onmogelijk 
Het is te laat om dit wonder te stoppen 
Het is te laat, het is te laat 
 
Het is te laat om dit wonder te stoppen 
Het is te laat, niets is onmogelijk 
Het is te laat om dit wonder te stoppen 
Het is te laat om te verliezen 
 
Het is te laat om dit wonder te stoppen 
Het is te laat, niets is onmogelijk 
Het is te laat om dit wonder te stoppen 
Het is te laat, het is te laat 
 
Het is te laat om dit wonder te stoppen 
(hou vast) 
Het is te laat, niets is onmogelijk 
Het is te laat om dit wonder te stoppen 
Het is te laat, het is te laat 
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It's too late to stop this miracle  
(oh yeah) 
It's too late, nothing's impossible  
(the grave is still  empty) 
It's too late to stop this miracle  
(yeah) 
It's too late, it's too late 
 
It's too late to stop this miracle 
(I'm already healed) 
It's too late, nothing's impossible 
(I'm already saved) 
 
It's too late to stop this miracle (yeah, 
yeah) 
It's too late 
It's too late (come on) 
 
It's too late to stop this miracle 
It's too late, nothing's impossible 
It's too late to stop this miracle 
It's too late, it's too late 
 
'Cause the cross still stands 
And the blood still speaks 
And the grave's still empty 
Jesus, I believe 
 
Chorus 

Het is te laat om dit wonder te stoppen 
(oh yeah) 
Het is te laat, niets is onmogelijk  
(het graf is nog steeds leeg) 
Het is te laat om dit wonder te stoppen 
(yeah) 
Het is te laat, het is te laat 
 
Het is te laat om dit wonder te stoppen 
(Ik ben al genezen) 
Het is te laat, niets is onmogelijk 
(Ik ben al gered) 
 
Het is te laat om dit wonder te stoppen 
(yeah, yeah) 
Het is te laat 
Het is  te laat (schiet op) 
 
Het is te laat om dit wonder te stoppen 
Het is te laat, niets is onmogelijk 
Het is te laat om dit wonder te stoppen 
Het is te laat, het is te laat 
 
Want het kruis staat nog steeds 
En het bloed spreekt nog als tevoren 
En het graf is nog steeds leeg 
Jezus, ik geloof 
 
Refrein 
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Aansluitend zingen we NLB 634: 1 en 2 (Staande) 

1 U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, u zij alle eer 
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan, 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer. 
 

2 Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer ! 

 
Zegen 
Besloten met  gezongen Amen 
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Na afloop van de dienst bent u welkom in de 
Ontmoetingsruimte, om elkaar te ontmoeten onder het 

genot van koffie/thee of limonade. 
  



16 

 


